
 
 
De kracht van (on)gesproken woorden. 
 
Een woord op zich bevat zoveel inhoud, heeft een enorme betekenis en daardoor ook impact. Deze 
impact komt altijd terug bij de persoon die de woorden hanteert. 
 
 Woorden op zichzelf staand, de manier waarop ze gebruikt worden, de plek waar we ze plaatsen, de 
samenstelling, daarin schuilen onnoemelijk veel waarheden.  
 
Ook  hebben wij woorden, die niet uitgesproken worden, zich bevinden tussen de regels door. Wat 
wordt er eigenlijk niet gezegd maar wel bedoelt? Wat wordt er vermeden en verteld wat niet 
zichtbaar is? Welke rode draden, patronen, overtuigingen en ook zeker glanzende parels liggen 
verscholen achter de taal die je spreekt? 
 
Ik geloof in een werkwijze waar mijn kracht, hart, passie en vaardigheden bijeenkomen.  
Laat je verbazen over die andere (onbekende) wereld, waar je komt tot eigen gevonden oplossingen 
voor jouw vraagstuk en waar je weer in staat bent om waarnemer en ondersteuner te worden van je 
eigen proces.  
Jij vertelt, ik laat je vertalen.  


